CRITICUS

Een interactieve
workshop binnen het (HB)onderwijs
over de innerlijke criticus.

‘Een kwezel aan boord' is een prachtig filosofisch
verhaal, een avontuurlijk sprookje over
vriendschap en zelfkennis voor zowel kinderen
als volwassenen. Het is geschreven door Greetje
Welten en gaat over de innerlijke criticus,

de kwezel.

Hoogbegaafde kinderen herkennen
dit wezentye vaak maar al te goed.




Soms is mign kwezel

grappig, maar als iets niet
[ukt roept by dingen als: je
kunt het niet, geef het op!”

Het erkennen van je kwezel helpt om
beperkende overtuigingen los te laten
en te ontdekken wie je werkelijk bent.
Voor meer vertrouwen en zelfliefde.

Wil je meer weten over
‘Een kwezel aan boord’?

Kijk dan eens op de website van Greetje
Welten of van Bureaubegaafd. Of lees het

artikel dat ik samen met Greetje schreef

voor het tijdschrift Gifted (te vinden op

mijn website). Over hoogbegaafde

kinderen die last hebben van het kritische

stemmetje dat hun vertelt dat ze niet leuk of goed genoeg zijn.

STAP JE AAN BOORD ?

Interesse in een workshop voor
jouw (plus)klas?

Ga voor meer informatie en aanmelden naar
www.bureaubegaafd.nl




